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• Onze zorgvuldige en enthousiaste manier van begeleiden zorgt altijd voor een prachtig eindresultaat
• Wij gaan iedere uitdaging aan en bieden de meest vernieuwende mogelijkheden
• Studenten voelen zich zeker bij ons!
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VOORWOORD

Waarde lezer,
bij deze presenteert de nieuwe redactie jaar 2018-2019, haar aller eerste editie van 't 
Haagsch Kwartiertje!
Met de komst van een nieuwe commissie voor het verenigingsblad van de B.I.L., werd 
het tijd voor een nieuwe vormgeving van het blad! Met plezier hebben blijvend lid Frank, 
en nieuw-leden Ida, Colinda en Abdelkarim, en uiteraard ikzelf, zeer hard gewerkt aan 
nieuwe ideeën voor onze eerste editie, en presenteren met trots deze kersteditie. 
Geniet vooral van onze blijvende onderdelen zoals de Babbelbox, Over tot de Orde van 
de Dag, die is overgenomen door Ida, en de Haagsche Prikkel door Frank. Uiteraard zijn 
er ook weer leuke onderdelen bij bedacht door de nieuwe redactie zoals het interview 
met de Ambassadrice van Jemen door nieuw-lid Abdelkarim, "Hoe overleef ik... mijn 
tentamens?!" en "De Geheime Plekken van Den Haag" met foto's gemaakt door ons eigen 
lid Colinda. Maar niet alleen de redactie heeft erg hard gewerkt aan het blad dit blok, 
ook nieuw Commissaris Intern I Gaby heeft haar best gedaan en met ons meegedacht 
en gewerkt, dus bij deze mijn dank aan iedereen, en dat we er een mooi jaar van maken!
Geniet vooral met volle teugen van de eerste editie van 't Haagsch Kwartiertje onder de 
nieuwe redactie, en nog vrolijke feestdagen! 
veel liefs, 

Laura
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Over tot...
...DE ORDE VAN DE DAG

uw portie parlementaire praat

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wordt overvallen door asielkind Nemr (9 
jaar) en Tim Hofman: Tim Hofman vraagt aan Nemr: “Wat denk jij dat er gebeurt 
als je naar Irak gaat?” Nemr antwoordt: “Dood.” En houdt de microfoon voor Klaas 
Dijkhoff. “Ja…, ja dus?” – Reactie van Klaas Dijkhof 

Woordvoerder van Forum voor Democratie over hun standpunt over de afschaffing 
van de zomer- en wintertijd. Zij zijn voor de zomertijd: “Wij zijn vrolijke mensen”

Jesse Klaver tegen Thierry Baudet in het klimaatdebat: “We hebben 7 miljoen huizen 
ongeveer in Nederland. Als je zegt dat die warmtepompen ongeveer 20.000 euro kosten, 
dan zitten we op 14 miljard.” Even later bijt Jesse Klaver Thierry Baudet nog toe: “Leer 
eens rekenen.”

Splinter Chabot, landelijk voorzitter van de JOVD, kiest het nummer Purple Rain 
van Prince om zijn partij te vertegenwoordigen op de ochtendshow van NPO 3. De 
reden hierachter is: “Als iedereen een klein beetje Prince wordt, dan wordt de wereld 
heel erg mooi”  (Toevallig is paars ook de kleur van het lustrumjaar van de JOVD.) 

Sander Dekker, Minister van Rechtsbescherming, over de Zwarte Pietendiscussie: 
“Wie ben ik om iets van Piet te vinden. Er is maar één iemand in Nederland die echt 
over de Piet gaat, en dat is Sinterklaas!”
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Wat is uw rol als ambassadrice en in het 
bijzonder als ambassadrice van Jemen?
Als ambassadrice heb je verschillende 
taken en verantwoordelijkheden. Het 
belangrijkste is om de mensen uit jouw 
land te vertegenwoordigen in het land waar 
de ambassade gelegen is. De diplomatieke 
kant van een ambassadeur heeft meer 
de rol van vertegenwoordiger en het 
onderhouden van relaties tussen de landen. 
De ambassade van Jemen is gelegen in Den 
Haag, maar wij vertegenwoordigen ook de 
Jemenieten uit Noorwegen en Zweden. 
Daarnaast moet je er voor zorgen dat je de 
overheid betrekt bij onderhandelingen en 
informatie doorspeelt, zodat zij ook weten 
wat er allemaal gebeurt. Je bent daarmee 
ook een soort tussenpersoon.

U vertelde dat u ook de Jemenieten 
in Noorwegen en Zweden 
vertegenwoordigt, maar dat de 
ambassade in Nederland gelegen is. 
Hoe is dat gekomen?
Die beslissing is heel lang geleden gemaakt. 
Ik weet niet precies wat de reden is, maar 
ik geloof dat het onderling tussen Zweden, 
Noorwegen, Nederland en Jemen besloten 
is. Wat ik wel weet, is dat onze relatie 
met Nederland historisch is en al vanaf 
1614 dateert. Ik denk dat dat de reden is 
geweest om de ambassade in Nederland 
te vestigen. Daarnaast was de eerste 
locatie van de Nederlandse Oost Indische 
Compagnie gelegen in Jemen. Het was 
gelegen in de stad ‘Mukha’, een havenstad 
in Jemen. Het werd veel gebruik als export 
plaats van koffie, waardoor de koffienaam 
‘Mokka’ ook ontstaan is. Die koffie is 
uiteindelijk verhandeld naar Amsterdam, 

De Jemenitische Ambassadrice Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem werkt nu al enkele jaren in 
Den Haag. Als ambassadrice van het land waar momenteel een van de ergste humanitaire rampen 
ooit speelt, heeft zij een belangrijke rol. Het zorgen voor hoop bij de Jemenieten, is daar een van. 
Niet alleen de huidige situatie in Jemen zorgt voor belemmeringen, maar ook het feit dat zij 
de jongste Jemenitische ambassadrice is. Op een dag wilt mevrouw Ghanem terugkeren om 
geschiedenis in eigen land te schrijven. Dat hoopt ze te doen door de Nederlandse mentaliteit mee 
naar Jemen te nemen. Hoe is deze vrouw de jongste ambassadrice geworden? En hoe gaat zij om 
met de conflicten in Jemen?  
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Suriname en andere plaatsen. Dat is begin 
van de relatie tussen Nederland en Jemen 
en ik denk ook de reden van de locatie van 
de ambassade. 

Hoe bent u eigenlijk ambassadrice 
geworden?
Ik ben op dit moment de jongste 
ambassadrice uit mijn land, dus het is 
zeker niet gebruikelijk om op mijn leeftijd 
deze positie te hebben. Mijn carrière 
begon bij de Verenigde Naties. Ik had 
daar een paar verschillende rollen voor de 
ontwikkelingsafdeling. Ik hield me bezig 
met de vrouwen- en jongerenrechten. 
Toen in 2011 in Jemen de Arabische Lente 
plaatsvond, ging alles erg snel. Er ontstond 
een organisatie die een erg belangrijke 
rol had in de revolutie die in Jemen 
plaatsvond door de Arabische Lente: The 
National Dialogue Conference. Het was 
een soort overleg waar 565 Jemenieten 
aan deelnamen en een politieke weg 
ontwierpen voor Jemen. Ik was daar een 
van de leden van en vertegenwoordigde 
de jongeren in Jemen. Zo is het begin 
van mijn politieke loopbaan begonnen. 
Naast dat ik een lid was van het National 
Dialogue Conference, zat ik bij de State 
Building Group. Binnen die afdeling 
probeerden wij het land opnieuw vorm 
te geven. Hier werden alle belangrijke 
beslissingen gemaakt, waarbij ook allerlei 
invloedrijke personen aanwezig waren. 
Ik werd uiteindelijk benoemd tot manger 
van de Civic Engagement Unit, waarbij 
wij er voor moesten zorgen dat burgers 
zich meer betrokken gingen voelen met 
de politiek en ze kon voorbereiden op 
de camapgane over het concept van de 
nieuwe grondwet van Jemen. Het was 
een administrative tak van het Nationale 
Congres.

Maar hoe kwam u bij de Civic Engement 
Unit terecht?
Het was gewoon een baan, dus ik werd 
niet gekozen door de burgers, maar moest 
solliciteren. Ik had ondertussen al wat 
werk binnen dat veld, dus het was denk 
ik geen moeilijke keuze of ze mij wel of 
niet zouden aannemen. Het was mijn 
taak om er voor te zorgen dat burgers zich 
bewust werden van de resultaten van het 
Nationale Congres en dat ze betrokken 
zouden zijn bij het gehele proces. Burgers 
moesten ook hun feedback kunnen geven 
over het concept van de nieuwe grondwet  
en daar hielp ik bij. 

Hoe vond u dat werk?
Het was heel erg interessant. Als ze mij 
vandaag zouden vragen welk beroep mijn 
voorkeur heeft: een ambassadrice zijn of 
de afdeling waar ik toen werkte, zou ik 
zeggen het leiden van die afdeling. Ik had 
een team bestaande uit 22 gouverneurs uit 
Jemen. Die mensen waren het hoofd van 
particuliere organisaties en je kan je dus 
wel voorstellen hoe interessant het was 
om met die mensen samen te werken. Ik 
voelde me erg betrokken bij dat werk en 
het voelde ook in mijn hart alsof ik mijn 
land hielp. 

"Als ik weer voor die 
baan gevraagd zou 
worden, zou ik het zo 
doen"
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Dus het voelde alsof u iets te bieden 
had? 
Precies! Toentertijd voelde het alsof ik 
geschiedenis aan het schrijven was en het 
land vooruithielp. Ik deed het werk uit de 
grond van mijn hart. Ik zag het ook niet als 
een reguliere baan, maar als mijn passie. 
Het voelde niet als werken.
Helaas begon in Jemen in 2014 de coup. 
Ik moest daarom in 2015 samen met de 
overheid vluchten naar Riyad in Saudi-
Arabië. In Riyad werkte ik binnen de 
overheid als een directe assistent van de 
minister van financiën. Uiteindelijk ging 
ik werken voor de regeringsleider, waar 
ik hem adviserend ondersteunde. Ook 
hier gaf ik advies over het betrekken van 
jongeren en vrouwen binnen de politiek.

Maar hoe leidde dat er voor dat u 
ambassadrice bent geworden?
Nou, omdat het zo’n klein team was, 
hadden we een erg goede band met elkaar. 
We deden goede connecties op en zo kreeg 
ik een goede band met de Nederlanders 
die er zaten. De Nederlanders die in Riyad 
zaten hadden een driejarig programma, 
genaamd ‘The Female Leadership in the 
Middle Region’ en het was opgericht door 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze 
hielpen vrouwen met hun leidinggevende 
rollen of bij het verkrijgen van zulke 
rollen. Het programma hield zich ook 
bezig met de relatie tussen Nederland en 
Jemen. Ik nam deel aan het traject en werd 
uiteindelijk de ambassadrice van Jemen. 
President Hadi wilde daarnaast niet een 
typische ambassadrice, maar iemand 
die de droom van de Jemenieten kan 
overbrengen op de burgers. 

Denkt u dat het voor uw moeilijker was 
om de dingen te bereiken die u bereikt 
heeft, omdat u een vrouw bent?
Nee, dat denk ik niet. Ik heb nooit 
moeilijkheden ervaren vanwege mijn 
geslacht, ook al gaat het er in Jemen anders 
aan toe dan bijvoorbeeld in Nederland. Ik 
heb denk ik juist geluk gehad dat ik een 
vrouw ben, omdat ze in het programma op 
zoek waren naar vrouwen. Als ik een man 
was geweest, had ik misschien helemaal 
niet de positie gehad die ik nu heb. 
Er zijn wel mensen die denken dat ik erg 
jong ben voor een ambassadrice. Soms 
staren mensen mij aan en zeggen ze: “hoe 
oud ben jij? Jij kan toch geen ambassadrice 
zijn?” Ik weet niet of er meer mensen zijn 
die de vooroordelen van jonger zijn in een 
bepaalde poisitie moeten overwinnen, 
maar ik had daar in ieder geval wel last 
van. Ik heb het idee dat ze mensen die 
ouder zijn eerder serieus nemen. Als je , 
naast dat je jong bent, ook nog een vrouw 
bent, heb je het helemaal lastig. Aan de 
andere kant zijn er ook weer veel mensen 
die het juist leuk vidnen om een vrouw 
met mijn leeftijd in deze positie te zien. 

Wat zijn de voor- en nadelen van een 
ambassadrice zijn?
Er zijn ontzettend veel voordelen van het 
zijn van een ambassadeur of ambassadrice. 
Een van de voordelen voor mij is dat ik het 
idee heb dat ik mijn land en burgers help. 
Ik heb de kans om mensen die uit Jemen 
komen te helpen en hun verhaal te laten 
horen. Ik geef ze een stem en zorg er voor 
dat ze en podium krijgen. Het is wel een 
baan waar je helemaal voor moet gaan. Je 
kan niet om 17:00 uur naar huis gaan en 
denken: “nou, dit was het voor vandaag”. 
Je bent altijd betrokken bij de personen 
die je vertegenwoordigt en dat maakt het 
emotioneel gezien ook weer erg zwaar.
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Vanwege de huidige situatie in Jemen, 
leer ik wel erg veel. Ik denk dat als ik 
ambassadrice was geweetst in een tijd 
dat er vrede en rust was in Jemen, ik 
niet zo veel zou leren als dat ik nu doe. 
Ik zie het beroep daarom eigenlijk als 
een universiteit, waarbij je elke keer meer 
leert en jezelf beter ontwikkelt. Een van 
de nadelen van deze functie, als je dat al 
zou kan noemen, is dat je opofferingen 
moet maken en soms mensen teleur moet 
stellen. Je moet moeilijke keuzes maken, 
omdat je het grotere plaatje moet zien 
en je meekrijgt wat er door de mensen 
heengaat. Ik vind het ook lastig om te 
zien wat er in Jemen, het land waar ik 
opgroeide en zo van houd, gebeurt. Het 
voelt alsof je baby of familie overleidt. 
Jemenieten waren altijd dromers en door 
te zien wat er nu met het land gebeurt, 
maakt me verdrietig. Hopelijk wordt het 
snel beter in het land, insha-allah.  

Wat vindt u het leukste aan Nederland 
en zijn cultuur?
Een van de leukste dingen aan Nederland 
vind ik de Nederlanders zelf. Zij zijn 
altijd vrolijk en ik voel me in Nederland  
veilig. Ik vind het ook prettig dat mensen 
in Nederland weten waar Jemen ligt en 
wat de huidige situatie is. Dat is namelijk 
niet zo vanzelfsprekend. Verder is de 
kracht van de mensen in Nederland ook 
geweldig. Nederlanders weten wat ze 
willen en laten dat ook merken. Ze zijn 
direct in hun antwoorden, maar niet op 
een onbeleefde manier. Op die manier 
weet ik in gesprekken waar ze naartoe 
willen, in plaats van dat ze sociaal gezien 
een goed antwoord willen geven of 
gespreksonderwerpen vermijden. Ik hoef 
zo niet te ‘gokken’ wat er bedoeld wordt. 
De mentaliteit van Nederlanders is ook 
prachtig. Soms zou ik willen dat ik het 

mee zou kunnen nemen naar Jemen. 
Het is qua oppervlakete zo’n klein land 
en natuurlijk onder zeeniveau, maar ze 
hebben ervoor gezorgd dat het een van 
de beste landen ter wereld is geworden. 
Ik hoorde Nederlanders ooit zeggen: 
“God creerde de wereld, maar wij creerde 
Nederland” en daar geloof ik heilig in.
 
Wat wilt u gaan doen nadat uw tijd in 
Nederland er op zit?
Dat is een moeilijk vraag, want mijn 
ministerie wilde eigenlijk dat ik 
ambassadeur  in een ander land zou 
worden. Als ambassadeur wissel je 
namelijk om de zoveel tijd van land. 
Zelf hoop ik terug te kunnen naar 
Jemen en daar deel uit te maken van de 
wederopbouw van het land. Zo zou ik 
graag in het kabinet komen en het nieuwe 
Jemen gecreerd zien worden. Of dat gaat 
gebeuren, weet ik nog niet. 

Heeft u advies voor studenten die in 
de toekomst ambassadeur hopen te 
worden? Of een diplomatieke functie 
willen uitvoeren?
Ja, je moet je eerst goed focussen op je 
studie. Daarnaast moet je het leven zelf 
ervaren. Je moet mensen ontmoeten, 
vrijwilligerswerk doen en werk zoeken 
binnen het beroepsveld. Het is belangrijk 
dat je meer gaat leren over andere landen 
en de verschillende culturen. Diplomatiek 
bestaat niet uit het lezen over het vak, 
maar ook over mensenkennis. Hoe meer je 
over mensen en de verschillende culturen 
weet, hoe beter je kan communieren 
en onderhandelingskwaliteiten kan 
ontwikkelen. Het is echt niet moeilijk 
om een baan als diplomaat te krijgen, 
maar het is wel moeilijk om een goede 
diplomaat te zijn. 

Door: Abdelkarim Megaiz
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BABBELBOX
Hoe kwam jij erachter dat Sinterklaas 

niet bestaat?

Zijn baard zat blijkbaar 
niet vast aan z'n hoofd - 

Stefan 

Volgens mij vertelde 
een klasgenoot dat de 

kerstman niet bestond... en 

1+1 is twee - Cris 

Ik zag de zak met cadeautjes 
op de kamer van m'n ouders 

staan - Robin 

Ik zette met mijn nagel een 
kruisje in de wortel die ik in mijn 
schoen zette voor het paard van 
sinterklaas, en de volgende dag 
toen ik een wortel wilde pakken 
uit de koelkast voor weer in mijn 
schoen, had die ook een kruisje. 

Toen had ik het door - Kevin

Nou, niet hoe ik erachter 
kwam, maar ik kwam mijn 
Sinterklaas tekening tegen 

in de papierbak en dat 
vond ik wel schandalig van 

Sint - Haije

Ik kom uit protestantse 
kringen, daar ontkennen we 

vanaf begin al het bestaan van 
Sinterklaas - Rick  

Ik dacht na. - Quinten 

Bestaat Sinterklaas niet!? - 

Thijs 

Mijn oudere zus wilde het me 
vertellen, maar toen besloten 

mijn ouders het me snel te 
vertellen voordat zij dat deed 

- Rob

Ik vond m'n eigen 
gemaakte kleurplaten 
in m'n moeders kast 
- Esther

M'n broertje, Hugo, was 
in shock en had heel veel 
vragen en ik bleef maar 
lachen - Anoniem

M'n beste vriendin 
zei het tijdens het 
buitenspelen - Olav

Mijn ouders hebben 
nooit gezegd dat hij echt 
bestond maar vertelden 
het meer als een legende 
- Céline

Bij m'n zus werd het gefilmd en 
barste ze in tranen uit, dit filmpje 
kijken we tot op de dag van 
vandaag elk jaar terug - Gaby

De stoomboot op de tv 
was toch wel erg groot in 
vergelijking met die van 
het dorp
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Na een bergwandeling bij de top 
van een berg in Oostenrijk in de 
herfstvakantie. Toen kwam het 
onderwerp ter sprake en werd 

mijn eerste jeugdtrauma een feit 
- Olivier 

Ik liep naar de 
kinderboerderij, toen ik 

terug kwam was mijn ma 
mijn schoen aan het vullen 

- Jelmer 

Het werd mij gewoon 

gezegd - Roy 

Ik twijfelde door een klasgenootje, dus 
voordat ik m'n schoen zette had ik de 
appels geteld en toen eentje bij m'n 
schoen gezet, de volgende dag lag de 
appel weer in de schaal toen ik telde en 
toen heb ik m'n ouders geconfronteerd 

- Naomi

Ik heb niet echt een leuk 
verhaal, mij werd het gewoon 

gezegd - Raymond  

Ik checkte of de achterdeur 
wel echt open was gelaten voor 
sinterklaas, maar ontdekte toen 

dat hij gewoon op slot zat en 
stelde vragen tot mijn ouders het 

toegaven - Marlijn

Toen ik 2 verschillende 
sinterklazen zag in een 

winkelcentrum - Kim 

Ik was altijd doodsbang voor sinterklaas, 
want het was een vreemde oude man die van 
alles wat ik deed wist... Toen zat ik in groep 

4 en vertelde mijn ouders dat sinterklaas niet 
bestond. Ik ben nog nooit zo boos geweest, ze 
hadden tegen me gelogen en ik was chagrijnig 
want ik deed het dus al die tijd zonder reden 

in m’n broek van angst, terwijl sinterklaas 
gewoon ome Theo was! - Mare

Een vriendinnetje vertelde het 
me een keertje op het schoolplein 
maar toen heb ik thuis nog lang 

gedaan alsof ik het niet wist 
omdat ik het Sinterklaasfeest 

altijd zo gezellig vond - Emma  

Mijn nichtje zei tegen me: 
"weet jij al dat Sinterklaas 

niet bestaat?" - Anja 

Mijn ouders zeiden 2 dagen 
voor de intocht dat ik mocht 

helpen het schoentje van mijn 
broertje vullen, waarop ik heel 

erg moest huilen - Philip  

In Disneyland deed ik voor mijn 
neefje alsof die verklede mensen 

daar echt waren, toen begon bij mij 
opeens te dagen dat Sint misschien 

ook niet echt bestond... - Kevin

Ik had zelf bedacht dat Sint niet 
bestond en verkondigde dat in groep 
5 in de klas, waarop juf Tineke na de 
les heel erg boos op me werd en zei 
dat ik dat soort dingen niet mocht 

zeggen - Rebecca  

 

Mijn ouders vertelden 
het gewoon - Nathalie

Wikipedia - Alan

Mijn zus en ik wisten het al 
maar we deden alsof we het 
niet wisten zodat we meer 
cadeaus kregen - Rafke

Ik wist het al maar zei niks 
zodat ik meer cadeaus kreeg, 
vervolgens  hadden m'n ouders 
een hele speurtocht uitgezet en 
liep ik vrolijk mee - Suzan
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Het Opera Zalencentrum. Ieder kwartaal 
zullen studenten weer hardop nadenken 
over wat menigeen bezielde om deze 
locatie tot tentamenplek om te toveren. 
Over het algemeen gaan deze gedachtes 
door het hoofd tijdens de omslachtige rit 
met trein of tram naar de Gods verloren 
plek toe, met een beetje geluk ook nog 
in de spits om half negen ‘s ochtends. 
De architectuur en vormgeving van het 
gebouw terzijde, door de associatie met 
zeer stressvolle tijden waarin de meesten 
een zombie-vorm van zichzelf aannemen, 
wordt het Opera Zalencentrum over het 
algemeen niet als de gezelligste locatie 
van de huidige eeuw gezien. Er zullen dan 
ook weinig studenten van Universiteit 
Leiden Campus Den Haag zijn die 
zich hier snel vrijwillig heen begeven. 
De humor wordt er dan ook wel van 
ingezien om hier akelige scenario’s van 
te bedenken, zo kreeg ik recent te horen 
dat de Dies commissie van vorig jaar 
serieus overwogen heeft in het Opera 
Zalencentrum het jaarlijkse B.I.L. Gala te 
geven. Uiteraard ging mijn fantasie de vrije 
loop toen ik dit hoorde, en al snel schetste 
ik een wat luguber beeld in mijn hoofd… 
Men wordt verwelkomd in de bekende 
wachtruimte waar na ieder blok 
wanhopige studenten in kluitjes rondom 
de grote ronde tafels last-minute zitten 
te leren, die traumatische flashbacks 
zijn dan ook te zien bij de Gala gasten. 
Het feest begint pas echt wanneer de 
studenten worden verder geleidt naar de 

bekende tentamenzaal, waar al een aantal 
mensen sneuvelen en in foetus houding 
in een hoekje gaan liggen. Uiteraard zal 
er gepoogd worden de pijn te verzachten 
met alcohol, maar niemand komt eronder 
uit dat het veel te felle witte licht de 
confrontatie met elkaars afgematte, 
dronken hoofden zwaar maakt. De 
echte discussie is echter wat nog erger 
is: dat ene kleffe stelletje in het hoekje 
wiens intieme momentje geprojecteerd 
wordt door de hele zaal door de spiegels 
die op iedere hoek, muur en plafond 
zitten, of de constante verstoring van de 
muziek door het scheurende geluid van 
de stoelen iedere keer wanneer iemand 
van plek verplaatst. Of de B.I.L. de foto’s 
die van het evenement over blijven wel 
wil publiceren is dan maar net de vraag, 
want de afbeeldingen zullen door het vele 
licht en kristal voornamelijk overbelicht 
zijn en er zullen vooral angstige 
gezichten te spotten zijn. Uiteraard 
zouden de afbeeldingen wel geschikt 
zijn voor Om In Te Lijsten in ’t Haagsch 
Kwartiertje, maar aangezien wij geen 
lezers willen kwijtraken zou de redactie 
daar waarschijnlijk ook vanaf zien. 
Alles bij elkaar genomen kunnen we ons 
het beste gewoon diep gelukkig prijzen 
dat het huren van deze locatie verrassend 
duur blijkt te zijn. Ik spreek denk ik voor 
de meeste mensen als ik zeg dat waar 
ik het meeste naar uitkijk nadat ik mijn 
diploma gehaald heb, dat ik nooit meer 
terug hoef naar het Opera Zalencentrum. 

TentamenGala bij het

OPERA ZALENCENTRUM

Door: Laura Mausolf
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Stel je voor: het nieuwe blok is net 
begonnen en alles gaat wel z’n gangetje. 
En voor je het weet zit je in de tram op 
weg naar het Opera Zalencentrum voor 
je TENTAMENS!!! Behalve voor die 
zeldzame student die daadwerkelijk goed 
is voorbereid is het weer een stressvolle 
periode die je op de één of ander manier 
moet zien te overleven, maar hoe? 
De avond voor het tentamen staat je een 
moeilijke keuze te wachten: 1. Ga ik slapen 
en de volgende ochtend zo fris mogelijk 
aan mijn tentamen zitten, of 2. Wordt het 
een all-nighter? Zelf raadt ik optie 1 aan. 
Dit is misschien wel een goede tijd om een 
oude legende uit te proberen: als je slaapt 
met je boek onder je kussen, weet je de 
volgende ochtend de hele inhoud van het 
boek. Het klinkt te mooi om waar te zijn, 
maar nooit geschoten is altijd mis. 
Hard nadenken en gefocust blijven tijdens 
je tentamens kost veel energie. Om die drie 
uur door te komen is de juiste brandstof 
cruciaal. Je kan natuurlijk kiezen voor 
de klassieke caffeïne-shots en een flinke 
bak koffie achterover slaan, maar voor de 
geharde student die inmiddels immuun 
is geworden voor de effecten van cafeïne, 
kan suiker misschien een goede optie zijn. 
Persoonlijk vindt ik dat cola de gewenste 
effecten heeft. Mocht cola nou niet zo 
jouw ding zijn, Ice Tea werkt ook goed. Als 
je nou last hebt van een kleine blaas 

(de zenuwen misschien?) en liever niet 
liters frisdrank wilt drinken, kun je voor 
een eetbare vorm van suiker  gaan, zoals 
haribo bananen. Zijn deze methodes te 
mild voor jou? Dan is het advies van mijn 
aardrijkskundeleraar op de middelbare 
school van toepassing: “Eet elk kwartier 
een blokje dextro, dan kom je die drie 
uur wel door.” Goed, je tandarts is er 
misschien wat minder blij mee, maar dat 
zijn problemen voor later. 
Tegen het eind van het tentamen is dit een 
veelvoorkomend scenario: die ene vraag 
waarbij je werkelijk geen flauw idee hebt 
wat je moet antwoorden. Blanco. Eén ding 
weet je zeker: vul. Altijd. Alle. Vragen. In. 
Wanneer je tegen een creatieve blokkade 
bent aangelopen, kan het misschien 
helpen om even te bewegen. Tijdens een 
tentamen is de enige optie om te bewegen 
een wandeling naar het toilet. Als bewegen 
niet werkt, kan je ook vijf minuten voor 
je uit staren en proberen nergens aan te 
denken (ik geef het toe, dit is een lastige). 
Wanneer de tijd echt begint te dringen 
is er altijd een laatste redmiddel... Ook 
hiervoor een advies van een middelbare 
schoolleraar van me, deze keer mijn Engels 
docent, hij zei: “Drink aan het eind van je 
examen een biertje. Zo krijg je wat meer 
inspiratie om ook de laatste vragen die je 
niet wist in te vullen.” Ik weet alleen niet in 
hoeverre dit is toegestaan, dus zorg voor de 
zekerheid dat je bier niet al te herkenbaar 
is. Gewoon, uit voorzorgsmaatregelen. En 
nu maar hopen op die studententien! 

Door: Ida Hobma

...MIJN 
TENTAMENS?!
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OM IN TE LIJSTEN
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OM IN TE LIJSTEN
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In de 
Spotlight...
Melanie van Driel!

Wat doet u het liefst op een vrije zaterdagavond? 
Ik vind het heel leuk om op bezoek te gaan bij mijn oude collega’s van de cocktailbar 
waar ik tijdens mijn studententijd heb gewerkt. We spreken elke maand een keertje af, 
gaan uit eten en daarna nog even dansen in onze oude vertrouwde club. Dat zijn voor 
mij de leukste weekenden.  

Wat is uw favoriete comfort food? 
Tijdens m’n scriptie at ik altijd pizza vanwege het gemak, en zodat ik die dan kon opeten 
tijdens het schrijven. Na mijn studententijd ben ik daar een beetje vanaf gestapt, maar ik 
vind pizza’s nog steeds heerlijk na een drukke week.  

Wat is uw favoriete Disney-film? 
Hercules 100%. Niet persé vanwege Hercules zelf 
(beste hoofdpersoon vind ik zonder twijfel Mulan), 
maar voornamelijk vanwege de muziek. De gospel 
style liedjes, vooral het allereerste nummer aan het 
begin (gospel truth) vind ik fantastisch. 
Daarnaast zitten er ook heel veel grapjes in die je 
als kind niet door hebt, maar die best wel dark zijn. 
Zeker die van Hades en zijn hulpjes Pijn en Paniek.  

Wat is uw guilty pleasure? 
Formule 1. Eigenlijk is het als GroenLinkser niet 
geoorloofd om dat soort milieu verspillende races 
te volgen, maar ik ben er door mijn vriend een 
beetje ingerold. Het lijkt me wel leuk als ze voor het 
seizoen van 2019 ook een milieucomponent als eis 
stellen aan de auto’s. 

We nemen dit jaar helaas afscheid van Melanie van Driel, aangezien zij in januari 
begint aan haar PhD aan de Universiteit van Utrecht, waarbij wij haar veel succes 
wensen!
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Er is 1 moeilijke vraag die iedereen je stelt 
als je abroad gaat: ‘hoe is het daar nu?’ Het is 
een logische vraag die je krijgt van vrienden 
en familie en ook een vraag die getuigt van 
interesse. Maar het antwoord is met de week 
anders, omdat elke week zo veel gebeurt. 
Een algemeen, overkoepelend antwoord 
had ik dus niet toen ik begon met mijn 
exchange aan Washington College, in 
Amerika. Dat was onmogelijk, omdat 
studeren in het buitenland letterlijk een 
complete ervaring is. Je leert nieuwe 
vakken in een nieuw land en je leeft met 
nieuwe mensen in een nieuwe cultuur. 
Hoe vertel je simpel alles wat je ervaart?
Ver weg van het comfortabele Nederland 
ontwikkel je jezelf en word je meer 
volwassen. ‘I become a Man in America’, zei ik 
uiteindelijk maar schertsend tegen vrienden.

Sandwichbar
Een man worden in Amerika gaat gepaard 
met een stevige portie freedom en dat zie je 
overal in terug. Op de campus betekent het 
dat je je eigen vakken kunt samenstellen. 
In je vrije tijd betekent het naar je host 
family, Washington of New York gaan. In 
je dorm betekent het simpelweg je eigen 
inkopen doen en je eigen kleding wassen. 
Het meest werd ik geconfronteerd met 
Amerikaanse freedom bij elke sandwichbar. 
Je bestelt niet simpelweg een kant en 
klaar broodje, je moet de medewerker 
precies vertellen welk broodje, met 
welk beleg, welke saus, welke sla en 
welke kruiden je dat wilt. Amerikaanse 
freedom in zijn meest pure vorm.
 
Mensenkennis
Het meest waardevol aan een uitwisseling is 
nieuwe mensen leren kennen en zo ook beter 
jezelf leren kennen. Washington College is 
een klein Liberal Arts College, waar je niet 
verdrinkt in de mensenmassa. Iedereen kent 
vrijwel iedereen, wat een mooie gelegenheid 
is om echte Amerikanen te leren kennen. 
Leven op een campus met relatief weinig 

mensen laat je snel mensenkennis opdoen. 
Je leeft in een microsamenleving en leert snel 
je eigen pad en eigen mensen vinden. Je leert 
hoe mensen denken en praten over elkaar. 
Leven in zo’n microsamenleving maakt je 
klaar voor leven in de macrosamenleving. 

Werelds
Het maakt je bovendien werelds, geeft 
je perspectief en laat je zien dat er een 
internationale gemeenschap bestaat die je 
verwelkomt. Voordat ik naar het buitenland 
vertrok sprak ik veel mensen die al eerder 
waren vertrokken en het feit dat echt 
iedereen positief over zijn of haar ervaring 
sprak, betekende simpelweg dat dat ook zo is. 
Wat die ervaring zo positief maakt is 
een combinatie van alles: Amerikaanse 
tradities leren, socializen in de kantine, 
sporten in de gym, reizen naar de grote 
steden, dorm feestjes bezoeken, contact 
onderhouden met thuis, lachen om (ver)
taalfoutjes.  Ohja, en nog studeren en slapen. 

Antwoord
Om toch een antwoord te kunnen geven 
op die ene moeilijke vraag ‘hoe is het daar 
nu’ heb ik geprobeerd een beeld te schetsen 
door video’s onder ‘Michael Wetering’ op 
YouTube te plaatsen, wat jou misschien 
kan helpen bij je keuze abroad te gaan.
Vergeet daarbij niet dat iedereen zijn 
exchange anders beleeft. Het is, net 
als het leven, wat jij ervan maakt. 
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De Korte Reis naar...

WARSCHAU

Hallo 			   – 		  Witaj
Goede morgen 		  – 	 Dzień dobry
Goede avond 		  – 		  Dobry wieczór
Slaap lekker		  – 		  Dobranoc 
Mijn excuses/pardon 	 – 	 Przepraszam bardzo!
Ja 			   – 		  Tak
Nee 			   – 		  Nie 
Alstublieft 		  – 		  Proszę
Het spijt me 		  – 		  Przykro mi
Dankuwel 		  – 		  Dziękuję
Welkom 			  – 		  Witamy 

Woordenboekje:

• Pak warme kleding in, in januari is het er gemiddeld -7 graden Celsius! De kans is 
groot dat het zal sneeuwen…
• Fooi geven is geen must, maar als je het wel doet: het ligt rond de 15%
• Ook al is de alcohol in Polen goedkoop, het is illegaal om in het openbaar te drinken!
• In Polen moet je betalen met de Poolse zloty (PLN), niet de Euro – 1 Poolse zloty is 
ongeveer 25 cent
• Voor een halve liter bier betaal je gemiddeld 10 zloty, dat is dus 2 euro 50
• De meeste winkels zijn over het algemeen open van 10:00 uur tot 21:00 uur
• De openbare toiletten kunnen wat verwarrend zijn: het ronde symbool verwijst naar 
de vrouwen WC en de driehoek naar de mannen WC 

Travel tips:

Pools eten:
• Pierogi - Poolse knoedel
• Polskie naleśniki - Poolse pannenkoek
• Śledź w oleju z cebulą - haring in olie 
met ui
• Kotlet schabowy - varkenskotelet bedekt 
met broodkruimels
• Gulasz - goulash

Door: Laura Mausolf
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DE HAAGSCHE PRIKKEL
De betrouwbare berichtgeving van onze respondent Frank Lemmers

Torentje wordt Escape Room tijdens verbouwing Binnenhof 

(Van onze correspondent) DEN HAAG – Tijdens de jarenlange verbouwing van het 
Binnenhof, waarbij het parlement zal moeten uitwijken naar een ministeriegebouw, zal 
het Torentje dienstdoen als Escape Room. Dat heeft het ministerie van Algemene Zaken 
op woensdag laten weten. 

Doel van dit project is officieel om extra geld in het laatje te brengen voor de toch al 
voorspelde overschrijding van verbouwingskosten. De redactie heeft echter anonieme 
tips binnengekregen over het eigenlijke doel: het terugvinden van een verstopt bonnetje 
van Mark Rutte. Het begin van de werkzaamheden staat gepland in 2020, en zou 5,5 jaar 
duren. Bij blijvend succes zullen de werkzaamheden worden uitgesteld. 

Voor inspiratie hoefde men niet ver te zoeken. “Er zijn op het Binnenhof verschillende 
onopgeloste mysteries en gruwelverhalen, zoals de onthoofding van Van Oldenbarneveld 
op het Groene Zoodje,” aldus projectvoorlichter 
Marit van ‘t Hof. “Toch hebben we de 
inspiratie gehaald uit de eigen tijd. Bezoekers 
wanen zich een echt kabinet. Doel is om de 
onderhandelingen te overleven binnen één uur, 
de kabinetstermijn.” Het verschil met andere 
escape rooms is dat deelnemers ook vroegtijdig 
kunnen ‘vallen’. 

Bij de opening van dit ambitieuze spektakel zal 
de koning vanzelfsprekend niet ontbreken. Vijf 
fanatici van escape rooms en andere knappe 
koppen kunnen zich melden, om samen 
met Zijne Majesteit de verschillende puzzels 
en opdrachten te doorlopen. Hoogleraren 
in het staatsrecht hebben al bezwaren geuit 
tegen de aanwezigheid van de vorst in een 
premiersbetrekking. “Dit gaat onmiskenbaar 
tegen de ongeschreven regels van ons bestel in,” 
bij monde van Prof. Pim Moervans. 

Escaperoom
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Van de kantine op de campus van Den 
Haag wordt door veel studenten dankbaar 
gebruik gemaakt. Maar is het eten je 
zuurverdiende/geleende geld waard? Een 
review over enkele producten uit het vaste 
assortiment.

Chocolate chip muffin(1,70)
Het feit dat er zich stukjes chocolade in 
bevinden, maakt al veel goed. Een ander 
pluspunt is het formaat. Bij het nemen van 
de eerste hap blijkt de muffin een beetje 
droog te zijn. Stiekem was er de hoop 
dat de binnenkant gevuld zou zijn met 
vloeibare chocolade, maar dit was helaas 
niet het geval. Kortom: een sensatie van 
smaak, maar zonder inhoud.
Cijfer: 7

Sweet chilli chips (1,75)
Bij de eerste paar chipjes zijn de 
reactieleden over het algemeen positief. 
De zoete ondertoon in de chips is lekker. 
Maar als bekend wordt wat voor dit lullige 
zakje is betaald, slaat de stemming om. 
De vormgeving van de verpakking zorgt 
ervoor dat dit product niet eindigt met een 
onvoldoende.
Cijfer 5.5

Ham kaas broodje (1,70)
Om te beginnen heeft het broodje een 
goed formaat, waardoor het lekker in de 
hand ligt. Ook na het eten van deze snack 
blijven de reacties positief. Het heeft een 
goede structuur (whatever it means) en er 
is sprake van een cohesie van kaas. Maar 
waar is de ham?
Cijfer: 7.2

		  Door: Colinda van Rees

De kantine

OP DE PROEF
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Chicken noodles (1,65)
Ondanks dat de naam van de noodles 
doet vermoeden, zit er geen kip in. 
Wel wat groens, dus het is vast gezond. 
Verrassend genoeg is deze houdbare 
maaltijd goed te eten. De manier waarop 
is helaas wat minder smakelijk voor 
omstanders. Als kers op de taart is de 
goede service van de kantine: als je de 
kruiden zelf bij de noodles doet, vullen zij 
de verpakking met kookend water. Voor 
de prijs hoef je het dus niet te laten.
Cijfer: 8.1

Double chocolate chip cookie (1,98)
Over het algemeen te eten, maar niet 
geweldig. Je gelooft het niet, maar het 
is mogelijk om teveel chocolade in een 
koek te willen stoppen. Daarnaast moet 
je opletten dat je aderen niet dichtslippen: 
een grote vlek van boter blijft achter op 
het servetje. Een voordeel van de double 
chocolate chip cookie is dat je na het eten 
ervan niet meer hoeft te lunchen.
Cijfer: 5.1

Wafel met poedersuiker (2,25)
De warme wafel is zeker een goed keuze. 
Vers van de wafelijzer en erg lekker. Als je 
helemaal los wilt gaan, kun je voor 30 cent 
extra slagroom erbij kiezen. Het enige wat 
tegenvalt, is het bordje waarop de wafel 
wordt geserveerd. Die had wel wat mooier 
gekund.
Cijfer: 8.1

Conclusie
Over het algemeen is het voedsel van 
de kantine goed te eten. Maar als je niet 
leeft  onder het motto ‘maximaal lenen is 
maximaal leven’ en je studieschuld wilt 
beperken, is het aan te raden af en toe twee 
meter te lopen naar de supermarkt met het 
blauwe logo. 
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Steenbok (22 december tot 19 	
	 		  januari) 

Klaas Dijkhoff 
Na vele pogingen 
om je collega’s te 

overtuigen van 
jouw ideeën, voel 

je je opgeblazen als 
een proefballon. Je 

bent opeens niet zo 
zeker meer. Neem even 

de rust voor jezelf. 
Waterman (20 januari tot 18 
februari) 

Mark Rutte 
Door je leiderschap 

heb je je 
meerdere malen 

standgehouden, al 
denken je naasten 

dat het kantje 
boord is. Probeer 

vaker te luisteren naar 	
	 anderen en buig mee. 

Vissen (19 februari tot 20 maart) 

Thierry Baudet 
Je wenst graag dat 
de aandacht weer 

uitgaat naar jou 
toe, omdat je 

vindt dat je zo 
de beste versie 
van jezelf kan 

neerzetten. Begin 
klein en neem pauze om dat beeld te 

overdenken.

Ram (21 maart tot 19 april) 

Rob Jetten 
De komende 
tijd kom je 
onverwachte 
uitdagingen 
tegemoet, en je 
hebt daarbij de 
neiging in bekende 
patronen te vervallen. 
Denk out-of-the-box. 

Stier (20 april tot 20 mei) 

Jesse Klaver 
Jouw temperament 
valt niet in de 
goede aarde bij 
de mensen om 
je heen. Met 
familiezaken gaat 
het voor de wind. 
Probeer je eigen geluk in  	 		
te houden, zonder jezelf weg te cijferen. 

Tweelingen (21 mei tot 20 juni) 

Donald Trump 
Je hebt het idee 
dat de sterren de 
komende tijd het 
op jou gemunt 
hebben. Hierdoor 
geef je vaker de 
eigen schuld aan 
omstanders. Wees lief 
voor jezelf, maar vooral 
anderen. 

Politieke

HOROSCOOP

Door: Frank Lemmers
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Weegschaal (23 september tot 22 
oktober) 

Lodewijk Asscher 
Ondanks 
tegenslagen ben je 
jezelf aardig aan 
het herpakken. De 
komende tijd zul je 
moed vinden waarvan 
je niet wist dat je die 
had. Onderschat jezelf niet. 

Kreeft (21 juni tot 22 juli) 

Lilian Marijnissen 
Alhoewel je vaak 
kansen ziet, lijkt 

het niet te lukken 
deze kansen 
te benutten. 

Bovendien is er 
een gat gegroeid 

tussen jouw 
kameraden. Probeer 

stappen nauwkeurig uit te denken. 

Leeuw (23 juli tot 22 augustus) 

Sybrand van Haersma Buma 
       Als een leeuw ben je 

trots  op de 
resultaten die 
je samen hebt 

geboekt met 
anderen, ondanks 

de vele offers die 
je hebt geleverd. 

Vergeet niet hoe je 
persoonlijk in het leven 

wil staan. 

Maagd (23 augustus tot 22 
september) 

Geert Wilders 
De rol die je al jaren 

neemt, begint 
nu grijze haren 
te vertonen. Je 

beproefde formule 
staat niet meer 

strak in de verf. 
Probeer je leven een 

ander kleurtje te geven. 

Schorpioen (23 oktober tot 21 
november) 

Hillary Clinton 
De afgelopen tijd 
heb je je gelijk 
gevestigd gezien, 
na al die tijd dat je 
hopeloos hieraan 
vastgehouden 
hebt. Geef jezelf een 
schouderklopje, maar 
wordt niet content. 

Boogschutter (22 november tot 21 
december) 

Alexander Pechtold 
Voor jouw doen ga je 
een rustige periode 
tegemoet, alhoewel 
persoonlijke zorgen 
je overspoelen en 
vrienden zich in de 
steek gelaten voelen. 
Probeer zoveel als het 
kan roze ronde dingen aan een stok te 
vermijden. 
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DE GEHEIME PLEKKEN
van Den Haag

Het Haagsche Bos

Den Haag staat voornamelijk bekend 
om het binnenhof en de hoge gebouwen 
van het ministerie. Of zoals ik het zie: 
veel stenen en beton. Vrij laat kwam 
ik erachter dat er in Den Haag meer te 
doen is dan gebouwen bekijken. Er bleek 
zich zowaar een bos bij het centrum te 
bevinden. En dan niet een paar struikjes 
bij elkaar die door de stad zijn benoemd 
als bos, maar 128 hectare aan hoge bomen.  

Op slechts 10 minuten lopen van centraal 
station bevindt zich een van de ingangen 
van het bos. Vanaf hier zijn er verschillende 
routes om je door het bos te begeven. 
Je moet wel uitkijken dat je niet te veel 
naar links of naar recht uitwjkt, want dan 
bevindt je je zo weer in de hectiek van Den 

Haag. Ook halverwege het bos wordt de 
rust verstoord door een weg. Desondanks 
vergeet je even dat je in een van de grootste 
steden van Nederland loopt. 

In het bos zijn enkele informatieborden 
te vinden, die de geschiedenis van het 
bos beschrijven. Hieruit blijkt dat er door 
de eeuwen heen veel moeite is gedaan 
om het bos in stand te houden. Eerst als 
jachtgebied, later via een acte van Willem 
van Oranje dat bepaalde dat het Haagsche 
bos voor altijd behouden moet blijven. 
Aan een groot deel van het bos kwam een 
einde toen in de Tweede Wereldoorlog 
bomen werden gekapt of gebombardeerd. 
Na de bevrijding werd al snel begonnen 
met da aanplant van nieuwe bomen, maar 
van eeuwenoude bomen is er in Den Haag 
nauwelijks meer sprake.

Door: Colinda van Rees
Foto's: Colinda van Rees
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Ook het Huis ten Bosch bevindt zich 
in het Haagsche bos. Op het moment is 
het monument echter onderhevig aan 
een renovatie, zodat koning Willem-
Alexander en zijn gezin er kunnen gaan 
wonen. Helemaal voor niks ben ik naar 
het einde van het bos gelopen, want er 
was niet veel meer te zien dan er op een 
gemiddelde bouwplaat te zien is. 

In ieder geval een eyeopener en voor 
herhaling vatbaar. Bovendien is het een 
goede locatie gebleken voor een fotoshoot, 
dus ook voor een nieuwe profielfoto voor 
linkd-in kan je hier terecht. Wat wil je nog 
meer?
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BESTUURSKUNDIGE VAN HET BLOK
Nieuwe partijvoorzitter van

ROB JETTEN

Door: Laura Mausolf

	 Theo van Gogh in 2004 
•	 Rob Jetten maakt zich sterk voor de LHBT 		
	 community in de Kamer
•	 Jetten’s charmante bijnaam is “Robot” Jetten of 	
	 “Roborob”
•	 Naar eigen zeggen is Jetten erg vergeetachtig en 	
	 vergeet wel vaker verjaardagen van vrienden en 	

•	 Rob Jetten is met 31 jaar oud nog jonger dan de voormalige jongste 		
	 fractievoorzitter ooit, Jesse Klaver! 
•	 Jetten heeft Bestuurskunde gedaan aan Radboud Universiteit 
•	 Jetten’s portefeuille is dat van het klimaat 
•	 Rob Jetten woont samen met zijn vriend Sjoerd, die ook D66-lid is! 
•	 Jetten woont in Ubbergen
•	 Rob Jetten verdient naar schatting zo’n 450 euro per dag
•	 Jetten komt uit Veghel, een voormalige Gemeente in Noord-Brabant 
•	 De politieke trigger voor Jetten om de politiek in te gaan was de moord op 	

	 familie
•	 Rob Jetten is flexitariër en eet 		
	 alleen in het weekend vlees 
•	 Volgens Jetten was hij een beetje een 	
	 “nerd” omdat hij op zijn twaalfde al 	
	 de krant las!
•	 Rob Jetten’s moeder omschrijft hem 	
	 als zelfverzekerd en iemand die 		
	 weet wat hij wil
•	 Jetten heeft gewerkt bij ProRail
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KRUISWOORDPUZZEL
Stuur een foto van jouw antwoorden op naar thaagschkwartiertje@gmail.com  
en maak kans op een Tony's chocolade pakket!

Door: Frank Lemmers

Verticaal
1. Tweede stad van Polen (6)

2. Betekenis van 'tentamen' in het 
Latijn (6)

3. Plaats van het jaarlijkse 
vuurwerkfestival (12)

4. Inhoud van een saucijzenbroodje 
(6)

5. Straat van het Opera 
Zalencentrum (8)

7. Plantensoort op de voorkant van 
dit blad (5)

Horizontaal 
6. Uitvinder van de moderne 
Kerstman (9)
8. Rebellen in Jemen (6)
9. Geboorteplaats van Rob Jetten (6)
10. Naam van studentencentrum 
tegenover de campus (7)
11. Leidse hoogleraar anatomie die 
net als Cleveringa protesteerde tegen 
de bezetter (5)
12. Sterrenbeeld van de premier (8)

mail tot uiterlijk 31 januari 2019!
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Tips, tops of klachten over de bachelor Bestuurskunde? Spreek ons aan of mail naar: 
bolc_bsk@fgga.leidenuniv.nl  

Of mail ons persoonlijk: 
j.p.n.spruit@umail.leidenuniv.nl  
l.mausolf@umail.leidenuniv.nl 
m.j.derksen@umail.leidenuniv.nl  

Like de Facebook pagina: 
‘Opleidingscommissie Bestuurskunde’ 
En blijf op de hoogte van onze 
speerpunten!  

De nieuwe student-leden
van de Opleidingscommissie


